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de Reiger
 Hallo  - Selam - Fawaka - Akwaaba - Bon Dia -  Hi! 

In deze editie:

Voor u ligt de 3de editie van onze buurtkrant De Reiger in 2025. Een feestelijk nummer! Dit keer hebben we 
gekozen voor het thema ‘Feest vieren’. Op zaterdag 6 september gingen we los. Wat een stralende dag was 
het, met de lancering van ons boek ‘Reigersbos, 40 jaar verzameld in verhalen’ en het bewonersfeest Los 
in Reigersbos. In deze krant leest u verder over waarom mensen feest vieren en hoe zij feest vieren. Over 
Keti Koti, over Diwali, over kinderfeestjes en over de jaarfeesten, zoals Halloween. Daarnaast besteden we 
aandacht aan Dokters van de Wereld, de campagne Trotse Reigers en 40 jaar OBA. En natuurlijk hebben 
we weer onze vast rubrieken, zoals een gedicht, het marktraadsel en het mooiste plekje in Reigersbos. Veel 
leesplezier!

~ Redactie Buurtkrant De Reiger (samenwerking Platform Reigers & OBA Reigersbos)

Presentatie Reigersbos Boek
Zaterdag 6 september was het 
zover. Het boek ‘Reigersbos, 
40 jaar verzameld in verhalen’, 
werd aan de bewoners van 
Reigersbos gepresenteerd. Eerst 
was er een bijeenkomst in de OBA, 
voor iedereen die op wat voor 
manier dan ook een bijdrage had 
geleverd: door buurtbewoners 
te interviewen, door het delen 
van persoonlijke verhalen, door 
geschiedenis te schrijven. Mede 
door de prachtige vormgeving is 
het een boek om trots op te zijn.

Hallo Reigersbos,

&

p.2	 Los in Reigersbos
p.3  	 Jaarfeesten
p.4  	 40 jaar OBA Reigersbos
p.5  	 Opening  

	 verenigingsgebouw 		
	 de Ruige Hof

p.6  	 Verliefd op Reigersbos
p.7  	 Hoe vier je een  

	 kinderfeestje?
p.8  	 De mooiste visstek

Tanja Jadnanansing ontvangt officieel het eerste boek.Foto: Natalie Reckman-Hof

De aanwezigen werden door de 
Junior Boys Brassband opgehaald 
en naar het podium voor de 
Driestromenkerk begeleid. 
Daar kreeg stadsdeelvoorzitter 
Tanja Jadnanansing, onder 
grote belangstelling, het eerste 
exemplaar officieel overhandigd 
door Gerry Asselman, die het hele 
project met hart en ziel trok en 
coördineerde. 

Tanja hield een mooie toespraak. 
Ze roemde de diversiteit, de 

betrokkenheid en de gezelligheid 
in de wijk. Een wijk waar mensen 
zich thuis voelen. Daarna kon het 
feest beginnen. Te midden van de 
festiviteiten van Los in Reigersbos 
ontstond een lange rij voor de 
boekenkraam. Velen gingen met 
een boek naar huis. Anderen 
tekenden zich in. Een mooi 
aandenken aan dit gedenkwaardige 
jubileum!

∼ Anny Aartsma
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Buurtkrant de Reiger

Nieuws vanuit het Platform Reigers

Geweldig publiek verzameld voor het podium bij ‘Los in Reigersbos’. Foto: Gisèle Cooper  

Los in Reigersbos: vieren & verbinden

Op zaterdag 6 september stond 
Winkelcentrum Reigersbos volledig 
in het teken van Los in Reigersbos, 
georganiseerd door een groep 
betrokken bewoners ter ere van 
het 40-jarig jubileum van de wijk. 
Het was de 3e grote editie van dit 
buurtfestival, dat eerder in 2018 
en 2019 plaatsvond. Tijdens de 
coronaperiode trok een kleinere 
variant als ‘on tour’-versie door de 
buurt.

Het weer zat mee en de opkomst 
was groot. Bezoekers van alle 
leeftijden genoten van de diversiteit 
aan optredens en activiteiten. De 
officiële opening werd verricht 
door stadsdeelvoorzitter Tanja 
Jadnanansing, waarna het 
Seniorenkoor Krakti aftrapte 
met een speciaal gecomponeerd 
lied voor Reigersbos. Ook was 

er een spoken word-voordracht, 
eveneens op maat gemaakt voor het 
jubileum. Het podiumprogramma 
bood een mix van opkomend en 
ervaren talent met als  hoofdact: 
Trafassi. Trafassi trad veertig jaar 
geleden ook op bij de opening van 
Reigersbos – een bijzonder moment 
van herkenning en nostalgie.

Naast muziek en optredens viel 
er nog veel meer te beleven. 
De bezoekers waardeerden de 
diversiteit aan marktkramen en 
het uitgebreide programma met 
sport en spel. De bankjes die overal 
in het winkelcentrum stonden, 
zorgden voor extra gezelligheid: 
mensen kwamen niet alleen voor 
de festiviteiten, maar ook voor een 
praatje met buurtgenoten. Deze 
verbinding is precies het doel 
waarmee Los in Reigersbos ooit 

begon.
Ook rondom de Buurtkazerne 
was het druk: workshops en 
een graffitiwedstrijd trokken 
veel bezoekers. Daarnaast 
konden bewoners het gratis boek 
‘Reigersbos, 40 jaar verzameld 
in verhalen’ ophalen – een groot 
succes. De dag werd extra feestelijk 
door de loterij met bijna 30 prijzen, 
beschikbaar gesteld door winkeliers 
en standhouders.

Gebiedsmakelaar Gavin Latour 
vatte het mooi samen: ‘De mensen 
hebben genoten en waardeerden de 
gemoedelijke sfeer. Dit was precies 
wat de buurt nodig had.’

We kijken met trots terug op een 
zeer geslaagd evenement.

∼ Gisèle Cooper

Bewonersavond
Op 3 juli heeft een bewonersavond 
plaatsgevonden in de OBA. Het 
programma stond geheel in het 
teken van Keti Koti. De bezoekers 
konden luisteren naar drie 
presentaties. Op twee panelen was 
een kleine tentoonstelling te zien. 
Kevin Lamsberg vertelde over zijn 
zoektocht naar zijn identiteit en 
de herkomst van zijn achternaam. 
Allisha Ramos vertelde, met 
visuele ondersteuning, over waar 
haar familie vandaan komt. Tot 
slot vertelde Cherida Adamah 
over de geschiedenis van het 
slavernijverleden. 

Indrukwekkende verhalen, waar 
de aanwezigen op reageerden 

Kevin Lamsberg deelt zijn verhaal.
Foto: Gijs van Deuren

met vragen, aanvullingen en 
eigen ervaringen. Er ontstond een 
levendige interactie, die liet zien 
dat het verleden zijn sporen nalaat 
en – al dan niet bewust -  op allerlei 
manieren doorwerkt in emoties 
en relaties. Het gesprek hierover 
brengt bewoners nader tot elkaar!  

Thema’s
De komende maanden worden nog 
2 bewonersavonden georganiseerd. 
Denkt u mee over de thema’s in de 
kerngroep of  in het bestuur van 
Platform Reigers? We horen graag 
van u! Bel of  mail naar: 
06-8185 9383
info@bewonersplatformreigersbos.nl

∼ Gijs van Deuren & Mahmoud Mohamed
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Buurtkrant de Reiger

Feesten het jaar rond

In ons moderne leven vol afspraken, 
kunstlicht en techniek zijn we het 
een beetje vergeten. Maar lang 
geleden waren mensen voor hun 
overleven sterk afhankelijk van de 
seizoenen. Ze vierden in die tijden 
wel acht keer per jaar het begin van 
een nieuwe periode, die te maken 
had met de stand van de zon en de 
wisseling van licht en temperatuur.  
Sommige van die feesten vieren wij 
nog steeds, op ongeveer hetzelfde 
moment in het jaar. Maar de meeste 
van die feesten zijn vergeten, of  
worden nog maar door kleine 
groepen mensen herinnerd. 

Ik zet ze op een rijtje:
Mabon is het feest van het begin 
van de herfst, op 21 september. Dag 
en nacht duren dan precies even 
lang, en niet alleen hier maar over 
de hele wereld! Daarna worden de 
nachten langer en volgt Halloween 
(oude naam: Samhain) in de nacht 
van 31 oktober op 1 november. 
Halloween wordt tegenwoordig 
ook weer gevierd, vooral door jonge 
mensen, en heeft oorsprinkelijk te 
maken met het bezweren van de 
oeroude angst voor het donker en de 
dood. Het is dan ook niet toevallig 
dat Allerheiligen (1 november) en 
Allerzielen (2 november) vrijwel 
samenvallen met Halloween.

Kerstmis is op 25 en 26 december, 
vlak na het Midwinterfeest wat 
in oude tijden gevierd werd op 21 
december (oude naam: Yule). Yule 
werd gevierd met het vereren van de 
altijd groen blijvende dennenboom, 

omdat die hoop gaf op een nieuw 
voorjaar met nieuwe (groene) 
gewassen en bomen. Daar hadden 
de oude bewoners in onze streken 
wel behoefte aan in de lange donkere 
en koude winter, waarin er weinig 
voedsel was.

Op 2 februari vierden ze daarom ook 
de ‘terugkeer van het licht’: rond die 
tijd wordt het merkbaar dat de dagen 
weer langer worden en dat de zon 
dus ‘terugkeert’! Het oude feest heet 
Imbolc. Het christelijke feest dat op 
dezelfde dag gevierd wordt is ‘Maria 
Lichtmis’, vaak ook gevierd met een 
licht-processie. Niet toevallig…
De grootste verandering is dat 
Ostara, de lente-evening of lente-
equinox op 21 maart, eigenlijk niet 
meer gevierd wordt, maar dat daar 
Pasen voor in de plaats gekomen is. 
Toch valt Pasen nog vaak in de buurt 
van het begin van de lente en vieren 
we Pasen ook wel als een lente-feest. 

Daarna is het feest in de nacht van 31 
mei op 1 juni: Beltane. Dit is het feest 
van vuur, vruchtbaarheid, passie, 
relaties en seksualiteit. In sommige 
Scandinavische streken wordt dit 
feest nog wel gevierd met een hele 
nacht muziek en dans, en dat is en 
was het begin van menig relatie. Wij 
kennen de term ‘lentekriebels”, wat 
hier ook mee te maken heeft!
Helemaal ‘los’ gingen de mensen op 
Midzomernacht, de nacht van 21 op 
22 juni, als de zon het hoogst aan de 
hemel staat en gevierd wordt dat het 
licht het donker heeft overwonnen. 
Sint Jan (24 juni) is in feite eenzelfde 

soort viering. Maar na 21-24 juni 
worden de dagen langzamerhand 
weer korter… 

Natuurlijk is er eerst nog veel 
moois te vieren: op 1 augustus is er 
Lughnasad, of Lammas, het feest 
van de eerste oogst! In vroeger 
tijden waren er geen kassen en geen 
vliegtuigen en vrachtwagens die ons 
voedsel uit verre streken haalden. In 
augustus begon de oogst van graan 
en andere gewassen goed op gang te 
komen en Lammas is dan ook een 
feest van dankbaarheid en besef van 
overvloed.
De viering in de herfst (we zijn 
weer bij Mabon aangekomen) is 
een tweede viering van de oogst. 
Sommige granen of groentes (of  
fruit) gaven een tweede oogst, wat 
een extra geschenk was. Mensen 
hamsterden zoveel mogelijk voedsel 
na de oogst om de winter door te 
komen, en waren blij als het licht 
weer terugkwam in het voorjaar. De 
cirkel was elk jaar weer rond…

Vind je dit interessant? Op internet 
kan je meer informatie vinden over 
deze feesten, zeker als je de oude 
naam gebruikt. De feesten worden 
niet alleen in verband gebracht met 
de seizoenen, maar ook wel met 
innerlijke mentale en emotionele 
veranderingen in mensen. Daarover 
een andere keer meer…

∼ Margo Kistemaker

Winkelvoorraad voor Halloween. Foto: Anny Aartsma
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Buurtkrant de Reiger

Creatieve odes aan Reigersbos bij OBA
De laatste zomerse dagen bij de OBA stonden in het teken van 
creativiteit en de verjaardag van Reigersbos op 6 september. 
Op 6 september is een muurschildering onthuld van de 
hand van Virgil Sana, als ode aan Reigersbos. Sana is een 
kunstenaar en illustrator uit Zuidoost. Zijn werken hebben 
een moderne en speelse stijl met anime- invloeden (Japanse 
stripverhalen). Sana heeft eerder een expositie gehad in 
het Van Gogh museum en heeft vele plekken in Nederland 
voorzien van muurschilderingen. Zijn ontwerp heeft hij in de 
kinderhoek van de OBA Reigersbos geschilderd.

Ook een ander project is 6 september onthuld, namelijk 
een spandoek ter ere van 40 jaar Reigersbos. Kunstenaar 
Saskia Kloppenburg heeft een workshop gegeven aan een 
groep creatieve buurtbewoners om het spandoek met 
collagetechnieken en textiel te decoreren. Kinderen uit de 
buurt hebben ook kunstwerkjes geschilderd voor op het doek.

Het spandoek en de muurschildering zijn deze herfst te 
bewonderen in de kinderhoek van de OBA. Deze creatieve 
projecten markeren een feestelijke einde aan de warme 
en soms ronduit hete zomer. De herfst in de OBA zal 
weer een gezellige periode worden met activiteiten zoals 
Buurtverhalenvertellers, exposities, workshops en volop 
voorlezen en knutselen voor kinderen.

∼ Roopini PartimanVirgil Sana aan het werk in de OBA. Foto: Roopini Partiman

Trotse Reigers schitteren in de bieb
Succesvolle opening foto-expo 
Ebenezer Ackah in OBA Reigersbos
OBA Reigersbos stond op zaterdag 27 september 
in het teken van trots en ontmoeting. Fotograaf  
Ebenezer Ackah opende samen met stadsdeelbes-
tuurder Vincent de Kom zijn foto-expositie Trotse 
Reigers.

Met zijn analoge camera portretteerde Ackah be-
woners, ondernemers en bezoekers die het hart en 
gezicht van de buurt vormen. De indrukwekkende 
portretten zijn tot het einde van het jaar niet alleen 
in de bibliotheek te bewonderen, maar ook op grote 
doeken in het winkelcentrum en via de website:
www.trotsereigers.nl. 

Ackah brak de afgelopen jaren door met zijn leven-
dige fotografie van sporters, muzikanten en mode-
merken als Foot Locker. Met deze expositie keert hij 
terug naar het stadsdeel waar hij in zijn jonge jaren 
woonde. Ackah maakte de foto’s in opdracht van 
Hoorne Vastgoed. De trotse eigenaar van de winkels 
en kantoren in centrum Reigersbos wilde op deze 
wijze graag stilstaan bij het 40-jarig bestaan van het 
winkelcentrum.

∼ Daan DekkerTrotse Reiger Saskia. Foto Ebenezer Ackah

http://www.trotsereigers.nl
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Buurtkrant de Reiger

Ingezonden bijdragen...

Natuurvereniging DE RUIGE HOF opent met een 
feest voor iedereen de deuren van haar nieuwe 
gebouw op zaterdag 11 oktober. (Financiële) steun 
van de gemeente Amsterdam, het VSB Fonds, het 
Cultuurfonds en bijdragen van leden en vrienden 
maakten het mogelijk een ruim en toegankelijk 
gebouw neer te zetten. Nadat de aannemer klaar was, 
is met heel veel hulp van vrijwilligers gewerkt aan de 
binnen- en buitenkant. 

Het resultaat? Een prachtig, stevig verenigingsgebouw
dat staat ‘als een huis’. We zijn trots en blij en hopen 
veel bewoners van Amsterdam Zuidoost te mogen 
begroeten op onze Open Dag die mede mogelijk 
wordt gemaakt door ‘Mensen maken Amsterdam’: 
kom kijken en praten en proeven, wandel over 

ons prachtige natuurgebied Klarenbeek en bezoek 
de Tuinen, waaronder een kruidentuin, luister 
naar verhalen en maak kennis met deze actieve 
Natuurvereniging, zo dichtbij huis en toch voor velen 
nog zo onbekend.

Open Dag: 11 oktober 2025, 11:00 uur – 15:00 uur, 
Abcouderstraatweg 77, Amsterdam.

Daverend feest bij De Ruige Hof

Het nieuwe verenigingsgebouw staat als een huis. Foto: De Ruige Hof

Dokters van de Wereld: iedereen heeft recht op zorg 
Op vrijdagmiddag 10 oktober 
komen enkele mensen van de 
organisatie Dokters van de Wereld 
in de OBA Reigersbos vertellen 
over hun (vrijwilligers)werk. Zij 
helpen iedereen die het nodig heeft 
met het vinden van de juiste zorg. 
Of  dit nu om fysieke of  mentale 
gezondheid gaat. Hun hulp is 
gratis.

Op 10 oktober is iedereen welkom 
om mee te praten over toegang tot 
zorg en het werk van Dokters van 
de Wereld. Het gesprek zal ook 
gaan over stress, in het kader van 
de wereldwijde Dag van de Mentale 
Gezondheid. Want wat is stress 
eigenlijk, en wanneer is stress goed 
of  teveel? Als afsluiter doen we met 
elkaar oefeningen die helpen om 
stress te verlagen. 

We beginnen om 15.00 u beneden 
in de OBA Reigersbos, bij de 
leestafel. Om 17.00 uur uiterlijk 
ronden we deze middag af. De 
koffie, thee en koekjes zullen 
klaarstaan.
 
Gratis toegang, kom op tijd!

∼ Margo Kistemaker
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Buurtkrant de Reiger

Het lichtjesfeest Divali

Een bijzonder feest is Divali (of  
Diwali), het lichtjesfeest. Het 
feest heeft zijn oorsprong in het 
hindoeïsme en komt uit India. Het 
is meegekomen met de Surinaams-
hindoestaanse traditie en is 
sinds 2010 in Suriname zelfs een 
nationale feestdag!

Divali valt elk jaar op een andere 
dag, maar altijd tussen half  
oktober en half  november. Dit jaar 
(2025) is 21 oktober de dag van 
het licht! Oorspronkelijk werd 
gevierd dat het licht het donker 
overwint (belangrijk om te beseffen 

als het buiten steeds donkerder 
wordt), en dan wordt niet alleen 
het zonlicht bedoeld. Het is ook 
een herinnering dat het goede en 
de gelukzaligheid (licht) het kwade 
en de onwetendheid (donker) 
overwint. Divali is een vrolijk feest 
en succes en hoop zijn belangrijke 
waarden die gevierd worden. Jong 
en oud doen eraan mee, mensen 
eten zoete dingen, en in India 
wordt er zelfs vuurwerk afgestoken 
bij dit feest!

∼ Margo Kistemaker

M A R K T R A A D S E L
Ik ben geen pruim en geen dadel,  

maar toch een vriend van kaas. 
Wat ben ik?

_  _  _  _  _  _  _  _  _

Verliefd op 
Reigersbos

Ik werd verliefd. 
verliefd op haar

Verliefd op Reigersbos 

Verliefd op al haar groen,
Verliefd op al haar flair

op al haar schoon
Haar warmte 

Haar zorgzaamheid 
Maar vooral: Verliefd op haar 

verhalen

Uren konden we praten 
over de boom in de P buurt 

of over de nieuwe zonneplaten 

Nieuwe eetzaken 
Oude bewoners 

Alles leek zo natuurlijk
Zo gewoon

Elke woensdag trekt ze haar meest 
kleurrijke jurk aan,

Alle kleuren die er bestaan zijn dan 
terug te vinden op Reigersbos 

Zo staat ze bekend 
Dansend, swingend,

En als Reigersbos
straks niets meer is dan een  

herinnering
ben ik nog steeds verliefd 

op haar
op toen 

op hoe het was
Hoe ze altijd voor mij blijft

Ik werd verliefd op Reigersbos 

∼ Roger Buyne
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Hoe vier je een kinderfeestje?

Kinderfeestjes worden over 
de hele wereld gevierd. Een 
verjaardag is voor een kind een 
grote gebeurtenis: opeens ben je 
een jaar ouder, je krijgt felicitaties, 
en hopelijk ook een cadeautje, of  
misschien wel meer dan één.
Hoe een kinderfeestje gevierd 
wordt, hangt af  van de cultuur, en 
van de gewoontes die in een familie 
ontstaan zijn. Er zijn culturen die 
geen verjaardagen vieren, of  één 
maal per jaar voor alle kinderen die 
in hetzelfde jaar geboren werden, 
tegelijk. Er zijn gezinnen waar een 
kind meteen het cadeautje mag 
uitpakken als het gegeven is, maar 
ook gezinnen waar je moet wachten 
tot iedereen al weg is. Soms krijg je 
meteen bij binnenkomst een stuk 
taart, soms helemaal aan het eind 
van het feest, en soms krijg je geen 
taart maar een heerlijk aanbod van 
lekker eten. 

Er zijn kinderfeestjes die eenvoudig 
gevierd worden met iets lekkers en 
een paar bezoekers, maar er zijn 
ook feestjes waar veel kinderen en 
soms hun ouders uitgenodigd zijn, 
zodat er veel eten of  in ieder geval 
een grote taart nodig is. Er zijn 
feestjes die thuis gevierd worden, 
met spelletjes en zingen voor de 
jarige. Maar er zijn ook feestjes die 
buiten de deur gevierd worden, 
in een speeltuin, of  een andere 
plek speciaal voor kinderfeestjes. 
En wie in onze buurt zou weleens 
zo’n Mexicaanse ‘piñata’ hebben 
gekregen? Dat is zo’n mooie grote 
pop gevuld met zoetigheid en 
kleine cadeautjes, die over je heen 

storten als je de pop kapot hebt 
geslagen met een speciale stok. 
Oorspronkelijk komt de piñata 
uit China en was het de bedoeling 
dat kwade geesten verjaagd (kapot 
geslagen) werden, waarna er juist 
goede en lekkere zaken naar je 
toe kwamen. Eigenlijk een soort 
felicitatie dus!

Dát je aandacht hebt voor de 
verjaardag van je kind is het 

Hoera! Vijf  jaar! Foto: Margo Kistemaker

belangrijkste, maar niet hóe die 
aandacht er precies uitziet. Kies 
een manier van vieren die past bij 
je gezin, bij jouw tradities, jouw 
cultuur, jouw portemonnee en bij 
de energie die je erin kunt steken. 
Klein en fijn, gewoon gezellig, of  
een bruisend feest - het is allemaal 
goed! 

∼ Margo Kistemaker

Een Mexicaanse piñata
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Buurtkrant de Reiger

ANTWOORD MARKTRAADSEL
Vijg

Het mooiste plekje van Reigersbos

Arjen Pits heeft één grote hobby: 
vissen. Zijn favoriete plekje 
in Reigersbos is dan ook de 
Passewaaigracht, achter zijn 
woning in de Portengenstraat. Als 

* Voor actuele informatie over 
activiteiten ga naar de website of  de 

buitenvitrine tegenover de OBA. 
Of  volg de actualiteit via de whatsapp 

groep van Platform Reigers. 

OBA Reigersbos
Expositie ‘Trotse Reigers’ 

Expositie van fotograaf Ebenezer Ackah 
gedurende de maand oktober.

Expositie  
‘Vrouwen van de Stille Generatie’ 

Feestelijke expositie opening op 
4 oktober 14:00 -16:00 uur; 

Expositie van 28 sept tot 15 november
Dokters van de Wereld

Vrijdag 27 oktober, 15:00 - 17:00 uur.
Verjaardag Amsterdam! 

Kom cupcakes versieren, jong en oud!
Donderdag 27 oktober, 15:00 - 17:00 uur.

Srefidensi Dey 
Thema maand novenber in de OBA.

Buurtverhalenvertellers
‘Feest vieren’ - zaterdag 25 oktober

van 15.00 tot 16.30 uur
‘50 jaar Kwaku’ - zaterdag 29 november: 

van 15.00 tot 16.30 uur

Agenda Platform Reigers: Colofon

Arjen zit het liefst op zijn visstekje, midden in 
Reigersbos. Foto: Anny Aartsma
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&

hij door de week een dag vrij heeft, 
is hij hier meestal te vinden. Hij vist 
vooral op baarsjes, voorntjes en 
snoekbaars. Het water is verbonden 
met de Gaasperplas. Daardoor zit 
er heel veel vis. Zelfs snoeken, want 
die jagen het liefst in smaller water. 

Arjen vist al vanaf  zijn derde jaar, 
toen zijn vader hem voor het eerst 
meenam. Hij vertelt dat vissen een 
meditatieve bezigheid is, waardoor 
hij helemaal tot rust komt. ‘Maar 
als je iets vangt, geeft dat een 
enorme kick. Ik ben een echte 
adrenalinejunk’. 

Op zaterdag vist hij in de 
Gaasperplas. Daar zitten volgens 
hem ook hele grote vissen: 
snoeken, snoekbaars, karpers 
en zelfs meervallen. Zijn vriend 
Gerard gaat graag mee om te 
kijken. Als Arjen een flinke vis 
heeft gevangen, maakt Gerard een 
foto. Daarna gaat de vis terug het 
water in. 

Platform Reigers
Buurtuurtje Platform Reigers

Op de 1e en 3e donderdag van de maand 
vanaf  17.00 uur op de locatie van het 

Buurtteam (Reigersbos 55)

Winkelcentrum Reigersbos 
Braderie 

& Lokale Makersmarkt
Op zaterdag 4 oktober.

* Volg de socials (Insta en Facebook) 
van Winkelcentrum Reigersbos voor 

meer informatie en eventuele updates.

Feestelijke opening nieuw  
verenigingshuis de Ruige Hof

Zaterdag 11 oktober,
van  11:00 uur tot 15:00 uur, 

Abcouderstraatweg 77, Amsterdam

Tweede Kamerverkiezingen
Stemmen in Reigersbos op woensdag 

29 oktober 2025. 

Sint Maarten
Dinsdag 11 november 2025.

Het is nu 6 jaar geleden dat 
Arjen bij zijn vriendin in 
Reigersbos introk. Hij houdt van 
de rust en voelt zich inmiddels 
helemaal thuis. Daarvoor woonde 
hij 4 jaar in oost, maar hij groeide 
op in Maldenhof. Zijn werk als 
hovenier voor Cordaan is rustig, 
maar wel zwaar. Arjen is 37 
jaar, maar voelt zich, na twee 
rugoperaties en een knieoperatie, 
veel ouder. Hij heeft niet altijd goed 
voor zichzelf  gezorgd, maar leert 
zijn grenzen steeds kennen.

Na zijn laatste rugoperatie, een 
half  jaar geleden, had Arjen extra 
veel tijd om te vissen. Hij zou best 
aan wedstrijden willen meedoen, 
maar vissen is een dure hobby. 
‘Je moet goede hengels hebben, 
genoeg lijn, een sterke molen. Maar 
vooral veel verstand van vissen.’ 
dat heeft hij inmiddels wel. 

∼ Anny Aartsma

http://www.platformreigers.nl
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